
 

Aan de slag! 
 
Als je door onze wijk in Durrës loopt, kun je ze overal vinden: grote en kleine, ruwe en 
gladde stenen. Neem je ze mee naar huis, dan kun je er allerlei leuke dingen mee doen.  
 
Benjamin van Ojen woont in Durrës, waar zijn vader evangelist is voor ZGG. Stenen 
verzamelen doet Benjamin maar wat graag. Hij doet er leuke spelletjes mee of maakt er 
iets moois van. Een tijdje geleden hielp hij mee om veel stenen te verzamelen waarmee de 
kinderen van de evangelisatieclub een mooie fotohouder konden knutselen.  
 
Vandaag legt hij stap voor stap aan je uit hoe je deze houder kunt maken. Je kunt er een 
mooie foto in bewaren als herinnering aan het afgelopen jaar. Of je kunt er een mooie 
tekst inklemmen, zodat je die uit je hoofd kunt leren er daar vaak aan kunt denken in het 
nieuwe jaar.  
 
Wat heb je nodig? 

- Ongeveer 30 centimeter ijzerdraad 
- Tang  
- Papier 
- Verf 
- Penseel of kwast 
- Wattenstaafjes 
- Gekleurde kralen of pompoms 

 
Stap 1 
Ga op zoek naar een mooie, grote steen. Spons ’m even schoon onder de kraan en laat ’m 
vervolgens lekker drogen in het zonnetje.  
 

 
 
Stap 2 
Ondertussen kun je bedenken hoe je jouw steen gaat beschilderen. Benjamin maakte 
daarvoor een ontwerp op stevig papier. Hij zocht meteen de kleuren verf uit die hij nodig 
had. 
Op je papier kun je de verf mengen om zo verschillende kleurtinten te krijgen.  
 
 



 

Stap 3 
Ja, nu komt het echte werk. We schilderen ons ontwerp op de steen. Benjamin maakte 
een mooi landschap. De jongeren op de club verfden patronen met o.a. wattenstaafjes.  
 

 
 
Stap 4 
Zo, de steen is klaar. Laat ’m even goed drogen in het zonnetje of op een ander warm 
plekje. Ondertussen kun je een stuk ijzerdraad afknippen. Vraag gerust even hulp aan een 
ouder iemand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 5 
Span het ijzerdraad rond de steen. Met een tang draai je het strak. Het korte uiteinde knip 
je af. Het lange einde steek je recht omhoog. 
 

 
Stap 6 
Rijg vervolgens gekleurde kralen en/of pompons aan het ijzerdraad.  
 
 
 
 



 

Stap 7 
Pak nu een dikke stift of bezemsteel en buig het uiteinde van het ijzerdraad eromheen, 
zodat er een mooie, dubbele cirkel ontstaat en knip het draad dan af. Je fotohouder is 
klaar…  
 

 
 
 
Stap 8 
Nu nog op zoek naar een mooie tekst of foto om in je houder te klemmen.  
Wij vonden een belangrijke tekst om mee te nemen in het nieuwe jaar. Het is een belofte 
van de Heere voor jou.  
Kun jij de Albanese Bijbeltekst ontcijferen?  
 

  
 
 
Dit knutselidee is gemaakt door Gerdine Zoeteman, vrouwen- en kinderwerker in Durrës, 
Albanië, samen met Benjamin van Ojen. Het idee is ontwikkeld voor Daniël, een nummer 
speciaal over zending dat in november 2023 verscheen. 
 
 


