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Vissers 
De Kinderkrant over:

Vissers willen graag 

een goede vangst. Weet 

jij wat een ‘visser van 

mensen’ betekent? 

‘Wat zou jij antwoorden 
als de Heere je vraagt: Wie 

zal Ik zenden om van Mij te 
vertellen?’ Ysehake lacht: ‘Ik 

zou gaan en aan iedereen over 
de Heere Jezus vertellen.’



KINDERKRANT

ALBANIË

Geschreven door Carolien Geluk 

Vis uit Saranda

Langzaam gaat de zon onder. Een prachtige gloed schijnt over 
het water. Aan de rand van de zee staan twee mannen. Ze 
hangen wat achterover, terwijl een groot net strakgespannen 
in zee hangt. Langzaam wordt het net ingehaald. Vis vangen 
vraagt geduld. Een klein visje wordt uit het net gehaald en in 
een emmer gestopt. Het net wordt bij elkaar gevouwen en met 
een handige zwaai weer in zee geworpen. Het blijft lange tijd zo 
doorgaan. Uiteindelijk houden de vissers er mee op. Een kleine 
emmer gevuld met vis wordt achterop een motortje gezet.

Er is genoeg te vissen in Albanië. Allerlei soorten vis 
zijn te verkrijgen. De gevangen vis wordt verkocht aan 
restaurantjes langs de zee, op kruispunten langs de weg, 
op markten of met busjes in de stad. Zo gebeurt dit ook in 
Tepëlenë, het stadje waar ik woon.  
‘Peshku nga Saranda, peshku nga Saranda!’ Langzaamaan 

rijdt een busje met luidspreker door de stad. ‘Vis uit Saranda, 
vis uit Saranda!’ Ik hoor hem steeds dichterbij komen. 
Uiteindelijk rijdt hij langs mijn huis. Allerlei soorten vis 
worden opgesomd. De deur van de buurvrouw gaat open en 
dicht.
Een uurtje later liggen in ons trappenhuis in een pannetje, 
op een gasfles, acht kleine visjes te bakken. De buren eten 
de visjes op. De geur die vanuit het trappenhuis mijn huis 
binnenkomt, delen we samen. Net als veel andere dingen die 
we samen delen. Wat zou het fijn zijn als we ook het kennen 
van de Heere Jezus mogen delen! 

Samen delen...… Wat deel jij met de mensen om je heen?

MIDDEN-OOSTEN

Vissen in een wadi  
Geschreven door Esther

‘Ik ga nog even vissen hoor!’ Dat vind je in Nederland niet 
gek als iemand dat zegt. Maar in mijn land kun je niet 
overal vissen. Het bestaat voor 90 procent uit woestijn. 
In de woestijn is het droog en er zijn geen riviertjes of 
meren. Mijn taalleraar vertelt: ‘Toen ik klein was, ging ik 
buiten de stad in een stroompje visjes vangen. Ik nam een 
emmer of fles mee. Later woonde ik een poosje bij de zee. 
De mensen gaan de zee op om vis te vangen. Ze verkopen 
de vis aan restaurants of op de vismarkt. Op het strand 
viste ik in het donker weleens stiekem met een net om 
daarna de vis te grillen op de barbecue. En weet je… ik 
heb ook wel eens met een vriend in een wadi gevist. Dat is 
een droog rivierdal. Soms loopt het dal vol met water. We 
vingen een soort inktvis. Mijn vriend at de vis rauw op.’ 



Geschreven door Anita

Gehoorzame visser 

Ysehake rent voor het slapen gaan nog 
even naar de viskom in de kamer. ‘Tante, 
kom eens kijken! De vis die ik vandaag 
gevangen heb, is echt de grootste!’ Samen 
kijken we naar de vijf vissen in de kom. 
Dan is het echt tijd om naar bed te gaan. 
Ysehake pakt de kinderbijbel en ik, zijn 
Nederlandse ‘tante’, lees voor hem het 
verhaal over Jesaja. Jesaja wordt door de 
Heere geroepen om profeet te worden. 
Na het lezen van het verhaal is het 
even stil. Dan vraagt tante: ‘Wat zou jij 
antwoorden als de Heere je vraagt: Wie 
zal Ik zenden om van Mij te vertellen?’ 

Ysehake lacht: ‘Ik zou gaan en iedereen 
over de Heere Jezus vertellen.’ Dan betrekt 
z’n gezicht en zegt hij: ‘Maar, tante, 
niemand luistert. Oma zegt dat Jezus geen 
God is en m’n vrienden op school geloven 
het niet als ik ze vertel dat de Heere 
God alles geschapen heeft.’ Tante kijkt 
hem aan en zegt: ‘Je lijkt wel een beetje 
op Jesaja. Die zei ook: Wie heeft onze 
prediking geloofd? Maar toch deed hij wat 
de Heere van hem vroeg.’ 

OOST-AZIË

Hoeveel dieren heeft Ysehake 
gevangen? Ze zijn niet alleen 
in deze vissenkom te vinden.
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Tel de waterdieren  



UIT DE BIJBEL 

Visser van mensen  
‘Petrus, hoe was de vangst vannacht?’ Petrus mompelt 
iets, want hij is niet blij. De hele nacht heeft hij gevist, 
maar niets gevangen. Hij heeft alles gedaan wat een 
ervaren visser moet doen. Maar toch, niets gevangen. 
Je zou er moedeloos van worden. Maar dan gebeurt er 
iets onverwachts.

De oever van het meer van Gennésaret loopt vol met mensen. 
Zij volgen een jonge Man om Zijn woorden te horen. De Heere 
Jezus, want Hij is het, stapt aan boord van Petrus’ schip en 
vraagt een stukje van het land af te varen. Dan begint Jezus te 
spreken. Petrus verwondert zich over wat Jezus zegt.
 
Als de Heere stopt, kijkt Hij Petrus aan en zegt: ‘Vaar naar een 
dieper gedeelte en werp je netten uit om te vangen.’ Maar het 
is midden op de dag! Dan vangen vissers weinig, en gaan ze 
er dus niet op uit. Petrus, luister jij naar de woorden van een 
zoon van een timmerman, jij als ervaren visser? Lukas 5 vers 
5 legt uit waarom Petrus wel gehoorzaamt. ‘Meester, op Uw 
woord zal ik het net uitwerpen.’ Want Petrus voelt het tot in 
zijn ziel: deze Rabbi is anders dan alle anderen. 

En dan gebeurt het wonder. De discipelen vangen zoveel vissen 
dat de netten dreigen te scheuren. Lees vers 8 en 9 nog eens 
goed. Petrus valt neer voor Jezus omdat hij heeft gezien dat 
Jezus’ woorden waar en vol macht zijn. ‘Heere, ga weg van mij, 
want ik ben een zondig mens.’ Petrus ervaart dat God nabij is 
en door Jezus werkt. Petrus gelooft dat deze Rabbi God Zelf is. 
Dan zegt Jezus iets belangrijks. ‘Vrees niet, van nu aan zult gij 
mensen vangen.’ Petrus wordt tot prediker van het Evangelie 
geroepen. Direct stapt Petrus uit zijn vissersboot en volgt Jezus.  

Geschreven door Dick Korpel

1  Wat betekent het dat Petrus door Jezus tot 
‘visser van mensen’ wordt aangesteld?

2  Waarom is het wonder van deze visvangst een 
bemoediging voor zendingswerkers?

Vragen voor jou
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Ichthus
In de eerste eeuwen 
na Jezus’ komst op de 
aarde lieten vervolgde 
christenen aan elkaar 
weten dat ze geloofden. 
Ze tekenden een visje. 
Het Griekse woord 
voor vis is: ICHTHUS. 
De letters zijn een 
belijdenis. Schrijf de 
Griekse letters in de vis 
en kleur de vis mooi in.

Ἰησοῦς
Jezus

Χριστός
Christus

Θεοῦ
Gods

Υἱός
Zoon

Σωτήρ
Redder

50 jaar 


