
ZGG JUNIOR-KATERN VAN PAULUS

Erop uit!
De Kinderkrant over:

Een schoolreisje, op 

kamp, de bondsdag, 

een dagje uit of naar 
het zwembad.  

Ook kinderen op het zendingsveld 
hebben weleens leuke uitjes. 

Een soort vakantie samen met 
de ooms en tantes van het team. 
Wil je weten wat ze dan allemaal 

doen? Lees maar snel verder.
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KINDERKRANT

ECUADOR

Geschreven door familie Heijboer

Kinderprogramma
Wij wonen in Ecuador ver van 
andere families die zendeling zijn. 
We moeten een paar uur reizen 
om bij elkaar te komen, dus we 
zien elkaar niet zo vaak. Het is 
daarom extra leuk dat we elk 
jaar met het team twee nachtjes 
weggaan. 

De laatste keer waren we met wel 
veertien kinderen! Voor ons is er 
een speciaal programma. Twee 
gemeenteleden uit Portoviejo en 

Machala deden met ons bijbelstu-
dies over ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie is 
de ander?’ We hebben er ook iets 
moois bij gemaakt. We hebben 
de talenten die we van de Heere 
gekregen hebben en dingen die 
we graag doen op een T-shirt 
geschreven.

’s Middags was het tijd voor spel-
letjes, zwemmen, voetballen en 
kletsen. Leuk hè, zo’n teamuitje…

ALBANIË

Op kamp met opa’s en oma’s
Geschreven door Gerdine Zoeteman

Dat ziet er mooi uit, hè? Ja, deze vis 
hebben we zelf gemaakt van papier-
maché en vandaag wordt de buitenkant 
opgevrolijkt. Tijdens ons kamp maken 
we elke dag wel iets moois. Dat doen 
we nadat we met alle kinderen naar een 
bijbelverhaal geluisterd hebben. 
Weet je dat er op dit kamp ook vaders en 
moeders en zelfs opa’s en oma’s zijn? Zij 
zitten in een andere zaal om daar samen 
naar de Bijbel te luisteren, te bidden en 
te zingen. 
Een familiekamp is echt fijn! Weinig 

mensen in Albanië gaan naar de kerk, 
maar hier op kamp ontmoeten we wel 
christelijke leeftijdsgenoten en kunnen 
we samen luisteren naar wat de Heere 
van ons vraagt. En als we straks klaar 
zijn met verven, rennen we naar het 
huisje of de tent om onze zwemspullen te 
pakken. Want in het zwembad voelen wij 
ons als een vis in het water!
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In oktober hadden wij met de zendingswerkers 
in Guinee een teamweek. We gingen naar de 
hoofdstad en het leek net of we met een grote 
familie op vakantie waren. Het was fijn om bij 
elkaar te zijn, want wij wonen niet allemaal dicht 
bij elkaar en we zien elkaar 
ook niet altijd. Wij noemen 
alle volwassenen altijd 
ooms en tantes. Zij 
gingen nadenken over 
belangrijke dingen. Het 
leukste vond ik dat we 

nu school hadden met alle kinderen 
van het team. De meester en juf hadden 
leuke dingen voor ons bedacht. Er was 
ook een zwembad. Als we met z’n allen in het 
zwembad gingen, konden we bijna niet bewegen, zo 
vol was het zwembad. Maar het was heel gezellig. 
En natuurlijk mochten we ’s avonds lang opblijven. 
Het was ook heel grappig dat ik jarig was tijdens 
deze week. Ik heb namelijk nog nooit zoveel visite 
gehad in Guinee op mijn verjaardag. Wat een feest!

Groetjes van Sara Kardol

Knutsel mee voor de zendingsdag!
Hey jongens en meisjes, 

Kom jij op 15 juni naar de zendingsdag? Dat is een leuk 
uitje, want er is veel te doen. Je hoort hoe de Heere 
zendingswerkers helpt op het zendingsveld en hoe Hij 
ervoor zorgt dat overal op deze wereld mensen in Zijn 
Naam geloven. Ook is er in de pauze van alles te koop 
en kun je leuke dingen doen. Dat klinkt gezellig, toch?

Bij de kraam van ZGG worden we blij als jij een mooi 
knutselwerkje inlevert. Doe je mee? Dit jaar gaat het 
tijdens de zendingsdag over Christus’ Naam belijden. 
Misschien klinkt dat een beetje moeilijk, maar weet 
jij namen uit de Bijbel die over de Heere Jezus gaan? 
Ga ze maar opzoeken in de Bijbel. Als je nu zo’n naam 
gevonden hebt, vragen we jou of je er een mooi knut-
selwerkje bij wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan ‘het 
Licht der wereld’. Hoe zou je hier een knutselwerkje 

of mooie tekening bij kunnen maken? Of wat denk 
je van ‘de Weg’? Zo zijn er veel meer namen van de 
Heere Jezus in de Bijbel te vinden.
Wij zijn heel benieuwd welke naam van de Heere 
Jezus jij hebt gevonden en verwerkt 
in een knutsel of tekening. Lever je 
werkje aan het begin van de zen-
dingsdag in. Wij zetten ze allemaal 
op de kraam van ZGG. Zo kunnen de 
bezoekers van de zendingsdag jouw 
mooie knutselwerk ook zien en namen 
van de Heere Jezus ontdekken. 

Natuurlijk krijg je van ons weer een cadeautje als je 
meedoet. Tot ziens bij de kraam van ZGG!

Groetjes,
Marja van der Jagt

ZENDINGSDAG 2024

Ooms en tantes
GUINEE
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UIT DE BIJBEL 

Levensvragen 
Iedereen heeft levensvragen. Moeilijke vragen die 
over jouw leven gaan. Soms durf je er thuis niet over 
te praten. Je gaat mee met een kinderkamp en merkt 
dat jij niet alleen met die vragen worstelt. Tijdens 
gesprekken ontvang je antwoorden. Antwoorden 
waarmee je verder kunt op je levensweg.

In Exodus 15 vers 22 lees je dat de Israëlieten, na de 
bevrijding uit Egypte, de woestijn Sur intrekken. De woestijn 
in, is dat wel slim? 
De gewone weg van Egypte naar het beloofde land Kanaän 
was een korte weg. Die route ging langs de Middellandse Zee. 
Daar hadden de Egyptenaren forten gebouwd om de route te 

beschermen. Er waren sterke Egyptische militairen 
gelegerd. En Israël? Als slaven hadden de Israëlieten 
nooit gevochten. Zij zouden door de Egyptische 

soldaten zomaar verslagen kunnen worden. 
De Heere leidt het volk dus naar de woestijn. 
In de veertig jaar die ze daar uiteindelijk zijn, 
heeft het volk veel belangrijke lessen geleerd. 
Israël had 400 jaar in Egypte gewoond. Als 
je ergens lang woont, ga je ook een beetje 

wennen aan het leven van de mensen in dat land. Het volk van 
Egypte diende ook een andere god. In de woestijn leert Israël 
wat het betekent om het volk van God te zijn. Ze leven in de 
nabijheid van de Heere. Zij ontvangen Zijn wetten en regels. 
Zij ontdekken wat het is om een vrij volk te zijn, bevrijd van 
slavernij. Zij leren hoe ze zich moeten verdedigen. 
De Bijbel vertelt ons hoe moeilijk zij die lessen vinden. Van alle 
volwassen Israëlieten die Egypte verlaten, trekken uiteindelijk 
alleen Jozua en Kaleb 
het Beloofde Land 
in. Ook zijn er veel 
jongeren bij die in de 
woestijn geboren zijn. 
De andere mensen 
maken het niet mee, 
omdat ze ongelovig en 
eigenwijs waren. 
Hoe is dat met jou? 
Ben jij bereid om te 
gehoorzamen aan wat 
de Heere je leert over 
je leven? 

Geschreven door Dick Korpel

Kun jij de woorden over 
de zendingsdag vinden?

WOORDZOEKER

Zendingsdag 

1	� Wat zijn jouw 
levensvragen?

2	� Praat je daarover 
met iemand?

3	� Wat zegt de 
Bijbel over jouw 
levensvragen?

Vragen voor jou

KINDERKRANT

S R E K K E L P B W L D

N K T J L O S I B X L K

G R S N G D D M F A U N

C A W E N D K P A R S U

H A L U E R I H U L P T

G M G N Q J R C N W E S

R P D R R E Z X E B E E

X J X C V I G E K U L L

N E L G N I L N E A G E

I S X G B J K T O U O N

Y C E W I H Q H B Y E O

M N O R D A C B E R D L

BIDDEN
BOEKEN
KNUTSELEN
KRAAMPJES
LEGO
LEKKERS
SPEELGOED
VERHAAL
ZINGEN
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