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Al de 
volken!

De Kinderkrant over:

Het is bijna 
zendingsdag! 
Kom jij ook?

Er zijn veel landen 
en veel verschillende 

volken. Ken jij 
iemand uit Ecuador of 

uit Albanië? In deze 
Kinderkrant leer je 

iemand kennen. Lees 
maar snel verder. 



KINDERKRANT

ECUADOR

Naar de kinderclub
Geschreven door Willemien van Schothorst

Geschreven door familie Baan

Ha allemaal, 

Ik ben Matia Bektashi en woon met mijn 
familie in Tepelenë, in Albanië. Ik ben 10 jaar 
oud. Mijn vader heet Dritan en is meester. 
Mama Noku werkt op kantoor. Toen mijn 
moeder heel jong was, hoorde ze in haar 
dorp uit de Bijbel vertellen. Mama trouwde 
en ging in Tepelenë wonen. Ze wilde dat haar 
kinderen ook uit de Bijbel zouden horen. 
Toen mijn broer Luka (13 jaar) nog maar 5 jaar 
oud was, bracht opa hem altijd trouw naar de 
kinderclub. Ik ging al mee toen ik nog maar 3 

jaar oud was. Soms viel ik dan in slaap tijdens 
het bijbelverhaal, maar ik leerde al veel uit de 
Bijbel. Mijn zusje Mia (5 jaar) kwam op haar 
2e jaar mee naar de kerkdienst. Zij gaat ook 
naar de kinderclub. Nu weten jullie iets over 
ons gezin. Ga jij ook naar de kerk? Wat is het 
belangrijk om al jong de Heere te volgen en 
om meer over de Heere te leren!

Groetjes, Matia

PS: Zie je ons op de foto? Ik zit links naast 
mijn vader.

Beste vriendinnen
Dannaé en Josephine

Willen jullie je voorstellen?
‘Wij zijn Dannaé Motoche Samaniego, 14 jaar, en 
Josephine Baan, 13 jaar.’

Waar kennen jullie elkaar van?
‘Wij kennen elkaar van de kerk Palabra Eterna in 
Machala. Eerst praatten we niet zoveel met elkaar, 
maar nu zijn we beste vriendinnen.’

Wanneer zien jullie elkaar?
‘Dannaé komt vaak mee als haar moeder belijdenis-
catechisatie volgt. Josephine heeft dan net catechi-
satie gehad en haar moeder haalt ons daarna op bij 
de kerk. We luisteren samen muziek, spelen spelle-
tjes en praten samen terwijl we lekker snoepen.’

Lijken jullie op elkaar?
‘Josephine is veel langer dan Dannaé 
en heeft prachtig blond haar met 
groene ogen. Dannaé heeft supermooi  
lang zwart haar.’

Wat zou je nog graag willen doen met 
elkaar?
Josephine: ‘Ik wil met Dannaé graag naar 
het muziekcentrum en hopelijk kan Dannaé 
over een poosje ook meespelen in de muziekgroep.’ 
Dannaé: ‘Ik zou graag een keer met Josephine  
mee willen naar haar land.’

Groetjes van Dannaé en Josephine

ALBANIË



Geschreven door Marja van der Jagt

Maak een knutsel voor 
de zendingsdag

Ha jongens en meisjes,

Weet je het al? Op zaterdag 21 juni is het weer zendings-
dag in Gorinchem. Elk jaar zijn er veel kinderen bij op deze 

dag. Heel fijn! We luisteren naar wat zendingswerkers 
vertellen, zingen met elkaar, horen een verhaal 
uit Albanië en we lopen natuurlijk over de 
markt. Bij de kraam van ZGG zijn mooie dingen 
te koop, ook uit andere landen.

Als je Nederlander bent, ben je in Nederland gebo-
ren of je hebt een Nederlands paspoort. Maar er zijn 

ook andere volken. Denk aan Guineeërs, Russen, 
Italianen, Japanners, enzovoort. Kun jij er nog 

meer noemen? Wat zijn er veel volken! Al die volken 
moeten Gods Woord horen, want dat heeft de Heere 
Jezus Zijn discipelen opgedragen. Hij geeft blijd-
schap onder de volken! 

Op de zendingsdag komen vooral Nederlanders. 
Het zou heel mooi zijn als jij wilt helpen om 
ook andere volken in beeld te brengen. Maak 
een man, vrouw, jongen of meisje van een ander volk. Het 
zou leuk zijn als we kunnen zien uit welk land jouw knut-
selfiguur komt. 

Maar hoe maak je deze knutsel? Je kunt van alles gebrui-
ken: wc-rolletjes, papier, verf, restjes kleding, eierdozen, 
wol, watten, kraaltjes, stokjes en allerlei andere dingen. 
Maak er een mooi figuur van en lever die op de zendings-
dag in bij de kraam van ZGG. Alle bezoekers kunnen zo de 
volken zien. En jij krijgt natuurlijk een bijpassend cadeau-
tje! Vergeet niet om je knutsel weer op te halen als je naar 
huis gaat.

Tot ziens op de zendingsdag!

OOST-AZIË

Even voorstellen...
Geschreven door werkers uit Oost-Azië

Hoi! Ik ben Deng en ik ben 
2 jaar. Ik hoor bij de grootste 
bevolkingsgroep van mijn land. 
Mijn vader en moeder werken 
heel hard om genoeg geld te 
verdienen voor mij en mijn 

zusjes. Opa en oma zor-
gen voor ons. Mijn fami-
lie gelooft niet in God. 
Wij geloven in de baas 
van ons land, hij zorgt 
dat het veilig is hier.

Ik ben Lee en ik ben 9 jaar oud. 
Ik woon op het terrein bij de 
universiteit, samen met mijn 
vader, moeder en broer van 16 
jaar. Elke dag ga ik van acht uur 
’s morgens tot vier uur ’s mid-
dags naar school. Daarna heb 
ik nog vier uur huiswerk. 
Op zaterdag en zondag 
studeer ik Engels, muziek 
en tekenen. Mijn familie en ik 
gaan niet naar een kerk.

Ik zal me even voorstellen. 
Mijn naam is Ni Ma en ik ben 
13 jaar. Ik kan goed leren en wil 
ook graag goede cijfers halen, 
anders gaat mijn moeder hui-
len. Ik krijg elke week Engelse 
les van een buitenlandse do-

cent. Ik hoor dan ook verha-
len uit de Bijbel. Die onthoud 
ik goed.



Dariel gaat graag naar de zondagschool. Meestal komt 
hij samen met zijn oma naar de kerk. Als oma niet 
gaat, is Dariel verdrietig. Dan vraagt hij aan zijn vader 
en zijn stoere oom of die met hem meegaan. En dat 
gebeurt soms. Zo is Dariel een kleine evangelist.

In 2 Koningen 5 vers 2 gaat het over een jong meisje uit Israël. 
Er zijn bendes gekomen in haar land en die hebben haar mee-
genomen. Zo is ze waarschijnlijk op de markt van Damascus 
als een slavinnetje verkocht. Wat denk je, zou ze zich alleen 
hebben gevoeld? 
Ze moet gaan wonen bij de vrouw van een belangrijke Syrische 
soldaat. Zijn naam is Naäman. Deze soldaat is rijk, maar ook 
heel erg ziek. Misschien wordt hij wel nooit meer beter. Is het 
meisje blij om wat haar heer overkomt? Denkt ze dat het een 
straf is, omdat zij ontvoerd is en door Naäman is gekocht? 
Lees 2 Koningen 5 vers 3 maar eens. Het meisje is niet boos, 
maar ze is bezorgd om haar heer! Ze zegt tegen Naämans 
vrouw: ‘Als mijn heer naar de profeet Elisa gaat in Samaria 
dan zou hij hem wel kunnen genezen van zijn melaatsheid.’ 

Ze weet dat de God van Elisa alle dingen kan. En die God is ze 
niet vergeten in het land waar ze nu woont. Ze vertrouwt de 
Heere en daarom beveelt ze deze God aan. 
Wat is dit meisje, ver weg bij haar vader en moeder vandaan, 
tot een zegen voor haar meester en zijn vrouw. Zo heeft de 
Heere ook aan Abraham beloofd in Genesis 12 dat Israël tot 
zegen voor de volkeren zal zijn. Dit meisje is als zendingswer-
ker bezig in het Koninkrijk van God. Zou jij dat ook willen?

Geschreven door Dick Korpel

KINDERKRANT

1  Lees 2 Koningen 5 vers 15-19. Hoe loopt 
deze geschiedenis af?

2  Hoe kun jij tot zegen zijn voor mensen om 
je heen?

Vragen voor jou

UIT DE BIJBEL 

De eerste zendingswerker

Wie 
woont 
waar?

PUZZEL

Kies uit:
1. Cambodja
2. Ecuador
3. Engeland
4. Frankrijk
5. Japan

6. Nederland
7. Amerika
8. Rusland
9. Senegal
10. Zuid-Korea

Schrijf de juiste nummers 
in de rondjes.

Antwoord: van links naar rechts, van boven naar beneden: Japan, Frankrijk, Senegal, Cambodja, 
Zuid-Korea, Engeland, Ecuador, Amerika, Rusland, Nederland


