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Hulpdiensten!

Thema

Lees mee over hulpdiensten in het buitenland! 

Is de politie je amigo? Of ben je 
bang van de politie? Lees verder 

op de volgende bladzijde.



TOET-TOET!
‘Instappen jongens en je gordel om!  

Zit iedereen? Dan gaan we.’ Ook als je 

een klein stukje met de auto gaat rijden, 

moet je een gordel om. Dat is voor de 

veiligheid en omdat je geen boete 

wilt krijgen. Hoe werkt de politie 

in Guinee en Ecuador?

Geschreven door Marlies ten Voorde

Boetes uitdelen in Guinee

H
allo, ik ben Ali. Ik ben politieagent in Boké, een stad in Guinee. Ik 
draag een donkerblauw uniform en een baret. Op mijn rug staat met 
grote letters: POLICE. Zo kan iedereen zien dat ik politieagent ben. 
In onze stad zijn ook soldaten. Die dragen groene uniformen. We 
hebben het werk in de stad verdeeld. Wat ik doe? Ik kijk vooral of 

mensen zich netjes gedragen. Als ik bijvoorbeeld zie dat een motorrijder geen 
helm op heeft, dan geef ik hem een boete. Soms pak ik zijn motor af, totdat 
hij de boete heeft betaald. Sommige collega’s kijken of de mensen netjes rij-
den. Niet iedereen heeft namelijk een rijbewijs. Sommige mensen nemen veel 
te veel spullen mee in hun auto of vrachtauto. Die krijgen ook een boete. Het 
moet natuurlijk wel veilig zijn op straat. Let jij daar ook op? 

Jouw amigo  
in Ecuador
Geschreven door familie Seppenwoolde

O
ei! Dat ziet er niet goed uit. Er is brand 
in een fabriek vlakbij het logeerhuis van 
de zending. 

Waarschijnlijk is er iets mis gegaan 
met de elektriciteit. In de fabriek worden 
matrassen gemaakt. Nou, dat wil wel 

branden. Een grote, zwarte rookwolk trekt over de 
stad. Langzamerhand gaat het in heel veel huizen 
naar de brand ruiken. Mannen slaan met grote 
hamers gaten in de muren van de fabriek. Dat doen 
ze om mensen sneller te laten ontsnappen. Geluk-
kig kunnen alle fabriekswerkers op tijd naar buiten 
worden gebracht. Door deze openingen spuiten ze 
ook dikke waterstralen naar binnen. Maar het blus-
sen is moeilijk. Het gebouw heeft wel zes verdiepin-
gen. De sterke wind jaagt het vuur aan. En er is deze 
middag geen regen, die het vuur zou kunnen doven. 

Rond de fabriek staan veel huizen. De mensen 
die dichtbij wonen, moeten hun huizen uit. De 
giftige rook is gevaarlijk. Ook is de brandweer bang 

dat de muren van de fabriek zullen instorten. In de 
straten in de buurt staan de motors zij aan zij. De 
stoepen zijn vol met mensen die komen kijken wat 
er aan de hand is. De hele middag en avond gaat de 
brandweer door met blussen. De mannen willen 
er alles aan doen om het vuur te doven en om de 
huizen in de buurt te beschermen. Uit alle delen van 
de stad wordt versterking opgeroepen. Als de tank-
wagens leeg zijn, gaan ze weer nieuw water halen. 
Wel 45 brandweerauto’s komen helpen om de grote 
brand te bestrijden. 

Hoe loopt het af? Het lukt de brandweermannen 
om de huizen in de straat te beschermen. Maar van 
de fabriek blijft alleen een zwarte hoop rommel ach-
ter. Als je goed naar de brandweerauto’s in Cambod-
ja kijkt, kun je trouwens zien welk land deze wagen 
geschonken heeft. Er staat dan Japan, Amerika, 
Zuid-Korea of China op bijvoorbeeld. Zou er ook een 
brandweerauto uit Nederland rijden, wat denk je?

Joejoejoejoe! Wat klinken er 
veel sirenes in de stad! Is het een 
ambulance? Of de politie? Of speciale 
auto’s, die de weg vrij maken voor 

belangrijke mensen in glimmend zwarte auto’s? 
Deze keer is het de brandweer. Het geluid van drie, 
vier wagens klinkt door elkaar. Even later weer. En nog 
eens. Wat is er toch aan de hand? Snel even zoeken. De 
nieuwswebsites tonen vaak al vlug foto’s of filmpjes.

Geschreven door Hanneke Boer

BRAND IN DE 
MATRASSENFABRIEK!I

s de politie jouw amigo (vriend)? Veel 
mensen in Ecuador worden onrustig als 
ze van ver een politieauto zien aankomen. 
Dat zijn mensen die wat te verbergen 
hebben. In het donker rijden de politieau-
to’s met zwaailichten, zodat ze van ver al 
te zien zijn. Bij een ongeluk of overval is 
de politie er vaak snel, vooral de moto-
ragenten. 

Heel soms wordt iemand met de 
politieauto naar het ziekenhuis gebracht. 
Dat gebeurt als je de alarmcentrale belt en 
er niet snel genoeg een ambulance komt. 
Zo is er vorig jaar een vrouw bevallen in 
een politieauto. Op de foto zie je jongens 
achterin de bak van een politieauto. Krij-
gen ze een lift van de agent? Hebben ze 
een lekke band? Zou het familie zijn? Of 
een amigo? Eigenlijk mag je niet achterin, 
maar zo gaat het vaak in Ecuador met de 
politie. De verkeerswetten zijn streng, 
maar het is soms net welke agent je treft. 
Sommige agenten vragen smeergeld in 
plaats van een boete. Zou jij betalen?

v

Geen mooie  
ambulances in Albanië
Geschreven door familie Van Bochove

Droom jij er ook van om te werken bij de 

brandweer, politie of ambulance? Zo snel 

als je kunt, rijd je met een mooie auto naar 

het ongeluk of de brand. In Albanië is dat 

wel een beetje anders. De ambulance is niet 

mooi. Vaak is er alleen maar een brancard 

en een verbandtrommel. En weet je wat nog 

vreemder is? Als er file is, gaat niemand aan 

de kant voor de ambulance. Daarom zeggen 

de mensen dat je beter zelf met de auto naar 

het ziekenhuis kunt gaan. Hard toeteren! We 

hopen dat het nooit nodig is.

CAMBODJA: 



Als je in gevaar bent en jezelf 
niet kunt redden, roep je: ‘Help!’ 

En als je weet dat iets heel moeilijk 
gaat worden, kun je van tevoren 

hulp zoeken. Je weet… alleen red ik 
het niet. Ik heb de hulp van iemand 

anders nodig.

FGGHfgghUit de Bijbel

Hulp zoeken

B
ij wie zoek jij hulp? Bij iemand die echt kan helpen. Zoek 
Spreuken 8 vers 14 eens op in je Bijbel. Daar lees je: ‘Raad 
en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de 
Sterkte.’ Zo’n Helper hebben wij nodig! Over Wie spreekt 
de Spreukendichter? Voor het antwoord op die vraag moet je 

heel aandachtig vers 23 tot en met 31 lezen. De dichter schrijft over 
Gods eigen Zoon. Het gaat in dit hoofdstuk over de Heere Jezus.

 
Je weet dat de Bijbel het Woord van God is. Dus, door in de Bij-

bel te lezen, lees je wat de Heere tot ons wil zeggen. De Heere zegt 
tegen ons: ‘Zoek raad bij Mij, want Ik ben het Verstand en Ik ben 
Sterkte.’ Hoor je dat? Als jij op dit moment of in de toekomst hulp 
nodig hebt, weet dan dat de Heere Jezus je wil helpen. Hoe zoek 
je hulp bij de Heere? Je vouwt je handen, je sluit je ogen en je 
bidt hardop of zachtjes. ‘Heere, ik lees in Uw Woord Uw belofte 
dat U wilt helpen. Ik ben bang voor…’ Of: ‘Ik vraag U om hulp 

voor… Ik verdien niet dat U mij helpt, maar wilt 
U het uit genade doen, Amen.’ Dat laatste 

woord is ook belangrijk. Daarmee zeg je 
‘Heere, ik heb mijn zorgen bij U ge-
bracht. Nu laat ik het los. Ik mag erop 
vertrouwen dat U de beste hulp biedt 
die nodig is.’ Amen, het zal vast en 
zeker zijn! 

Geschreven door Dick Korpel

1      �   �Wat is de grootste nood in ons 

leven? Hoe kan de Heere Jezus 

daarbij helpen?

2      �   �Durf jij met anderen over je zorgen 

te praten? En met de Heere?
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Vragen voor jou

Kun jij alle  
woorden vinden?
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